Manifest/handvest voor woonwagenpastoraat
Een hapklare brok inspiratie voor drukke pastores en parochiemedewerkers.
Waarom doen we het?

- Het Is Gods naastenliefde die ons in beweging zet, om er te zijn voor alle mensen.

Want: Pastoraat is: Ontmoeting met de A/ander

= Een luisterend oor hebben;
= Een samensmelting van kerk en samenleving en samensmelting van
vele individuen;
=  Weldaden stellen in Gods Naam;
=  Samen leven;
=  Weldoen;
- Eris geen onderscheid in pastoraat voor burgers én woonwagenbewoners, Sinti en
Roma alleen zijn er enkele verschillende vormen van benadering.

Wat kun je doen?

- Erken Roma, Sinti en reizigers als parochiaan, ook als zij niet regelmatig deelnemen
aan de Eucharistie;
- Sta open voor de historische ontwikkeling en betekenis van Roma, Sinti en Reizigers;
- Ben als kerk zichtbaar en benaderbaar;
o Zorg binnen de parochie voor een aanspreekpunt voor het
woonwagenpastoraat;
o Verantwoordelijkheden verdelen of parochieel mandaat voor een vrijwilliger;
o Publiceer het aanspreekpunt binnen het parochieblad en — website;
o Voer woonwagenpastoraat structureel op; op de agenda van het
parochiebestuur/pastoraal team;
o Zoek naar ijkpunten zoals herdenkings- of feestdagen ( H.Christoffel, Tweede
Wereldoorlog);
o Educatie op scholen/jongerenwerk/ouderenverenigingen.

Hoe kun je het doen?

- Leer elkaar kennen, om elkaar als Gods kind te herkennen en elkaar te erkennen;

- Maak van de begrippen liturgie, catechese, diaconie en samenleving
WERKWOORDEN, zonder ze in een hiérarchie te plaatsen. Maak het niet statisch,
maar maak er juist een beweging van die elkaar versterkt;

- Zie scharniermomenten in het leven niet alleen als aanleiding voor liturgie, maar ook
voor het vieren van SAMEN LEVEN;

- Zoek Christoffels, sleutelfiguren binnen de eigen gemeenschappen;

- Stimuleer én faciliteer de eigen kracht(en) binnen de gemeenschap;

- Kruip in elkaars leefwereld: Sta open om van en over elkaar te leren. De kerk kan
hierin een verbindende rol spelen;



- Zorg voor continuiteit;
- Ken de verbindende verhalen van Roma, Sinti en Reizigers (0.a.PWN-brief,
Levenswerkboeken etc.);

- Zoek verbinding met maatschappelijke organisaties.

Tot slot...

- Hoe kunnen we de reizende medemens buitensluiten, terwijl we als burger zelf graag
tijdens vakantie de reiziger willen zijn.

- Laat de lokale gemeenschap van Roma, Sinti en Reizigers een inspiratiebron zijn voor
‘goed samenleven’, naastenliefde’, geloofsbeleving, etc.

Kortom: Gezien worden, elkaar zien en wederkerig zien. Ruimte en verbinding creéren.
Elkaar een plek geven en gunnen. En dan zien dat we het over dezelfde plek hebben.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est!

Deelnemers landdag PWN.
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