
Stukje voor in kerkblad 

 

Tegenwoordig heeft iedereen stemrecht. Dus als iedereen stemt voor zijn eigen 

belangen, dan is het eerlijk en rechtvaardig. Toch? 

 

Toch niet. Wie stemt dan voor de belangen van de vluchtelingen die in ons land verblijven? Wie 

vertegenwoordigt de stem van de jongeren? Wie komt er op voor het bos en de polder met haar 

talrijke bewoners? Wie stemt er in het belang van degenen die niet gehoord worden in de 

vergaderingen waar de belangrijke beslissingen worden genomen? 

 

Vanuit de Bijbel kun je je verantwoordelijk voelen om breder te kiezen dan alleen in je eigen 

belang. Voor de armen, de verdrukten (spreuken 31:8-9), de wees en de weduwe (Jakobus 

1:27), voor de vissen in de zee en de vogels in de lucht en het vee (Genesis 1:26). Alles wat 

geen stemrecht heeft, maar wel zo kostbaar is in Gods ogen. 

 

Laat die verantwoordelijkheid, die christelijke plicht, ook doorklinken in je stem op 29 oktober. 

Pleit voor al die groepen als jij het voor het kiezen hebt. Of het nu in het stemhokje is, aan de 

vergadertafel of in je gebed. Want dat laatste is net zo belangrijk: voor hen te pleiten bij onze 

hemelse Vader en een beroep doen op Zijn barmhartigheid.  

 

Dus laten we in aanloop naar de verkiezingen en tijdens het formatieproces bidden voor hen die 

geen stemrecht hebben, voor onszelf en voor de leiders op wie we stemmen. Om moed en 

bekering. Zodat het van onderop én van bovenaf weer de goede kant opgaat met de 

samenleving. 

 

Goede Vader, 

Alles hebt Gij tot aanzijn geroepen. 

Tot op de dag van vandaag zorgt Gij voor uw schepping. 

Het vormt een lust voor onze ogen. 

Wij erkennen echter dat wij uw wereld ernstig bedreigen. 

Ons verlangen naar meer en meer lijkt onverzadigbaar. 

Bekeer ons hart en maak ons tot verantwoordelijke mensen. 

Geef ons de moed om uw aarde, als ons gemeenschappelijk huis, te beschermen. 

Juist nu de tegenkrachten steeds sterker lijken te worden. 

In kracht van uw Geest blijven wij ons inzetten voor een veilige plek voor de nieuwe generaties. 

Heer, maak ons tot zorgzame mensen voor uw wonderlijke wereld. 

Amen 


